






St. Omer den 14 April 1833 
 
Geliefde en Eerwaarde Ouders Zuster Broeders en Vrienden  
 
ik heb den brief van U in gezondheid ontvangen en daar tot 
mijn vreugde U aller gezondheid uit vernomen, het geen mijn 
van het grootste belang is; want al den rampen welke mij tot 
nu toe hebben getroffen zijn niet te vergelijken, bij dien zoo ik 
een van mijn geliefde ouders zuster broeders of vrienden moest 
verliezen, of zoo het hun kwalijk moest gaan. 
Geliefde ouders ik verheug mijn dat gij op dien zelfde voet Uw 
ook vertroost en dat gij U ook mag verblijden dat ik een vriend 
heb welke mij het gemis van ouders en vrienden vergoed welke 
ik ook bemin als mijn eigen broeder daar Uw nooit in het 
geval heb geweest om zulks te ondervinden, zoo kunt gij er U 
ook geen regt denkbeeld van vormen, maar als gij eens regt 
nadenkt moet gij het ook met mij bekennen, hoedanig een 
troost een waar vriend is als men buiten het Vaderland als een 
gevangen mensch zoo ver van ouders en vrienden verwijderd 
is. 
O! welk een voorregt mag ons te beurt vallen dat wij nog 
gedurig briefverwisseling met elkander mogen houden als men 
nagaat hoe veelen dien in oorlogstijden gevangen zijn geweest 
zulks moesten ontberen welke zoo lang hun gevangenschap 
heeft geduurd geen tijding van ouders of vrienden hebben 
gekregen; en welk een zegen mogt ik ondervinden dat dien 
goede God mij in het gevaarlijk ogenblikken toen ons van alle 
kanten daaglijks den dood te gemoet zag snellen; mijn toen 
voor het vijandelijk staal en lood heeft bewaard en zijn 
beschermengel zich over mij heeft ontfermd en in genade op 
mijn heeft nedergezien als ik nagaan hoe veele van mijn 
krijgsmakkers in den strijd zijn gesneuveld, vermag dien hun 
jeugdigen levensdraad zoo plotseling is afgesneden en nu 
reeds verslonden zijn in de schoot der aarde; maar zulks was 
het lot het geen hun was opgeleid en op het bed van eer hebben 



zij den heldendood gestorven welk voorbeeld ons zoo menigeen 
het van onze Voor Vadren ons hebben gegeven. 
Voor den besten aller koningen en voor een regtvaardigen 
zaak en een opregte Vaderlandsliefde hebben zij hun jeugdig 
leven opgeofferd, het welk naar ons inzien in den Heer 
welbehaaglijk is en zij mogen hier namaals eens de vrugten 
voor plukken dit is de wensch van mijn hart. 
Er zijn enige van ons batteljon met het Willems Orde vereerd 
geworden; waarbij de kaptein een aanspraak deed aan ons 
allen en tegen dien gene welke het Eerteken werd uitgereikt 
sprak hij op deze wijze aan; mannen gij hebt nu dit ontvangen 
maar ik kan er uw van verzekeren dat gij geen meer hebt 
gedaan als deze uw kameraden welke hierbij tegenwoordig 
zijn, maar gij hebt het geluk gehad om veel in het oog van de 
Hoofdofficieren geweest te hebben onder het bombardement, 
dus ik moet u er nooit op hooren snoeven of er iets van uw 
kameraden laten blijken dat gij grooten heldendaden hebt 
bedreven dan de andre Kannoniers van de bezetting van het 
Citadel. 
Want als men nagaat hoe veel roem ons batteljon bij het 
bombardement heeft gekregen en hoe wij met nog geen 
vierhonderd kannoniers tegen zulk een magt van franschen 
hebben gestreden,dan zeg ik zoude bijna al deze manschappen 
niet zulk een Eerteken pronken, maar dat kan nu niet zijn dus 
zijn er enkele uitgekozen, maar daar voor is de roem van 
andre niet minder dan van U ieder. Ook ik voor mijn heb een 
gerust geweten dat ik al dien tijd mijn pligt heb betracht 
zooals vele van mijn kameraden het welk een groote troost voor 
mijn is, dat ik tot aan het laatste ogenblik toe mijn pligten 
voor Vaderland en Koning heb betracht en dat ik nooit geen 
zelfverwijting mij daarom te last kan liggen, van mijn pligt 
welke op mijn ruste verzuimd te hebben of ooit lafhartig iets 
heb geweigerd, dat mijn pligt was, neen het tegendeel troost 
mijn en een gerust geweten is mijn een groote troost in mijn 
gevangenschap, nu ik niets meer voor mijn dierbaar 



Vaderland en Koning van nut kan wezen, alhoewel ik geloof 
dat wij de speelbal van het begin tot aan het eind van de 
oorlog zullen blijven. 
Reikhalzend wensden wij nu het oogenblik dat er eens een 
eind aan ons gevangenschap zal koomen en dat de lang 
gewenschste vreede nou eens weder mag komen en weder dien 
zaligen tijd mag bewaren welke men vijftien jaren agtereen 
heeft mogen genieten, dat dien donkre wolk ons gezigt 
beneveld mag verdwijnen; en dat ons gezegend Vaderland 
weder in de voorge bloei en welvaart mag hersteld worden, 
waar onze voorvadren zoo naar hebben verlangd en waar zoo 
veel Heldenbloed om is vergooten. 
Gods zegen werden het geweld onzer wapenen, en beschermt 
den rustigen burger in zijn woning vooral de listen en lagen 
welke de vijand ook mag gebruiken, hij ziet verder genadig 
neder op ons land en kerk, en blijft ons hulp en troost welke 
gevaren ook ons mogen omringen; ons troost en toevlugt in 
alle aardsche rampen welke ons mogen treffen, hij zie verder 
genadig op ons verdere lotgevallen, dit is de wensch van mijn 
hart. 
 
P.S. 
Er heeft hier voor eenige dagen een droevig ongeluk plaats 
gehad, daar een kannonier 's avonds toen de kaars uit was, 
een mes heeft genomen en een van zijn kameraden twaalf 
wonden met het zelfde heeft toegebragt en hem bijna het leven 
heeft benomen zoo niet twee andre hem ontzet hadden, welke 
twee hij ook den eerste twee en de tweede een steek heeft 
toegebragt, de gewonden zijn opstond naar het hospitaal 
gebragt, en de booswicrt is op stond aan de franschen in 
handen gegeven, het gaat met de gewonden heel wel en de 
docter heeft er zijn uitterste vlijt ook aan betoond zoodat hij 
zelf al de wonden heeft uitgezogen, welke dus ons aller achting 
heeft verdiend. 
 



N. B. 
Ook heeft er een kleine opstand tussen de Hollandsche 
priezeniers en de fransche militairen geweest, maar alles is 
thans weder rustig en om de vijf dagen gaan wij een uur of 
drie voor ons plezier in de stad wandlen, zoodat wij geen 
reden van klagen hebben. 
 
Nu breek ik af met de pen maar niet met mijn hart en zijt dus 
hartlijk van mijn gegroet en groet ook al mijn vrienden en 
bekenden en bedank vooral oom pieter pijl en piets aafje voor 
het kompliment het geen ik van haar heb ontvangen en dat 
het uw allen naar ziel en lijdzaam mogen welgevallen. 
 
Ik verblijf met achting Uw onderdanige Zoon 
 
 
Pr. Schekkerman. 
 


